
 

Noteer alvast deze belangrijke data 

• 23 juni DANKVIERING 

Aan het einde van een werkjaar danken we 

voor zoveel gedeelde vreugde: 

voor pas gehuwden en jubilarissen, 

voor dopelingen,  

voor 1e of communicantjes en vormelingen, 

voor het voorbije school-en werkjaar 

voor zoveel gedeeld verdriet  

bij ziekte of overlijden 

voor alle samenhorigheid 

voor… 

Brengen jullie ook een drankje of knabbeltje 

mee voor de deeltafel? 

• 4 juli 17:30u: Terrasjesavond dekenij 

• 18-24 augustus: Terekenfeesten 

• 8 september: Open monumentendag kerk 

• 22 september: Startviering 

• 5 oktober: Ontmoetingsdag (i.p.v. weekend) 

• 12 oktober: Taizéviering 

• 23 november: Bachconcert  

met Dieter Van Handenhove 

• 4 december: Legodag 

• 20 december: ‘Kerstmis in het alledaagse’  

met Ad Goos en Jo Van Eetvelde 

 

 

Lied Jij die bent 

Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen, 
zonder waardigheid en zonder naam, 
uitgesloten, altijd alles tegen, 
Jij roept ons om aan hun kant te staan. 

Jij, het Woord dat in ons waar moet worden, 
wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt, 
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, 
wij het beeld van U die Leven zijt.  

Welkom 

Gebed om nabijheid 

Ik zoek uw nabijheid, God, 

via stemmingen van vreugde en verdriet 

van twijfels en vragen, 

tot aan de laatste vraag: 

bent U het, God, 

die mij draagt 

die mij laat leven? 

Ik voel uw nabijheid, God, 

als ik besef  

dat Gij mij bemint als een lieve vader, 

Stem voor de Vader(s)! 
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dat uw liefde de reden is van mijn bestaan; 

als ik durf geloven dat ik uw liefde waard ben, 

en dat Gij mij wilt verder dragen 

als een kostbaar kleinood 

in de ruimte, in de tijd. 

Ik vraag uw nabijheid, God, 

zodat ik uw diepe vrede adem 

om te groeien in diezelfde liefde 

om anderen te kunnen dragen, 

want iedere mens is een kostbaar kleinood 

om met liefde te dragen 

door de ruimte, door de tijd. 

Lied 

 

Bouwen aan de liefde die het wint van haat. 
Geloven in de liefde,  
een zon die nimmer ondergaat. 

Eer aan God 

Eer aan God in de hoge,  

Schepper van hemel en aarde.  

Hij schenkt ons leven, licht en liefde.  

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons be-

vrijdt. 

Vrede op aarde aan de mensen  

die handen reiken van volk tot volk  

en zich verzoenen met elkaar  

tot een wereld zonder grenzen. 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,  

om hun inzet voor vrijheid en gerechtig-

heid  

en om hun streven naar eerbied  

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

Eer aan God in de hoge,  

want Hij sluit een verbond  

met de kleinen en de zwakken  

en met allen die aan zijn Boodschap ge-

stalte geven. 

Slotgebed 

Lieve God, 

Gij die Liefde heet, 

laat u zien in elke keuze 

in elke politieke beslissing 

die hoop geeft aan de armen, 

uitzicht aan mensen zonder toekomst 

en bevrijding aan hen die vastzitten 

hoe dan ook. 

Vergezel ook ons  

naar onze dagelijkse bezigheden, 

dat wij het niet bij beloftes houden 

maar uw boodschap handen en voeten  

geven, geest en hart. 

Zo zult Gij te zien zijn, te voelen, 

aan de lijve te ondervinden 

in ieder mens die zegt:  

“Ik ben er ook voor jou” 

en die van die zin  

de samenvatting maakt  

van zijn manier van leven. Amen. 

Lied Vervuld van uw zegen 

Mededelingen 

Zending 

 



Vader, doe ons beseffen 

dat wij Jezus’ weg volgen 

als wij brood aan elkaar doorgeven, 

en een haven,  

vriendschap en rust willen zijn; 

als wij willen delen  

met hen die het nodig hebben 

en aan elkaar uw Liefde doorgeven. 

Vader, met die gedachte,  

nodigt Gij ons uit aan uw tafel 

sterk ons in ons pogen om christen te zijn  

volgens uw programma  

van leven en liefde. Amen. 

Onze Vader  

Vredewens 

Voor zoveel mensen  

die in oorlogssituaties zitten  

op zoveel plaatsen in de wereld 

willen we heel uitdrukkelijk bidden om vrede.  

God, stort uw mildheid en liefde  

in het hart van hen  

die beslissen over oorlog en vrede. 

Laat hen wegen van verzoening opzoeken. 

Verdrijf ook in ons alle afgunst en haat 

en wijs ons de weg  

om uw vredespad te bewandelen. Amen. 

Communie 

 

 

 

Enkele doordenkertjes 

 

Vrede op aarde aan alle mensen  

en zalig zij die vrede stichten,  

want zij worden kinderen van God genoemd. 

Moge Hij welbehagen vinden in ons,  

als volk onderweg, in het voetspoor  

van Jezus, onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

Gebed 

Goede God, 

Help ons vandaag om juiste keuzes te maken. 

Leer ons respect  

voor elkaars visie en gevoeligheden. 

Maak ons ruimdenkend en mild in ons oordeel. 

Leer ons eerst  

het goede ontdekken in de ander  

en op zoek gaan naar uw beeld in elke medemens,  

naar het voorbeeld van Jezus  

die mens-voor-anderen was  

en die nu met U en met ons leeft  

in eeuwigheid. Amen 

Lezing Zijn keuze stond vast (Carlos Desoete) 

Orgel 

KVM 

Evangelie  

Mc. 3, 20-21; 31-35 

Homilie 

 



Voorbeden 

God, bron van liefde, 

help ons speciaal vandaag,  

maar ook elke dag opnieuw  

te kiezen voor uw programma: 

dat we onze eigen belangen opzij kunnen zetten 

om mee te werken aan een liefdevolle wereld  

waar allen broers en zussen voor elkaar zijn.

 

God, bron van wijsheid, 

geef de geest van wijsheid 

aan allen die straks worden verkozen 

zodat ze erin slagen om compromissen te maken 

met het oog op het welzijn en welbevinden 

van allen die in dit land wonen. 

Ga met ons door de dagen… 

God, bron van vrede, 

inspireer alle gezagdragers over de hele wereld 

dat zij hun macht in de eerste plaats gebruiken 

ten dienste van hen die machteloos zijn. 

Laat hun bezorgdheid om uw aarde  

en alle mensen die haar bewonen, 

zwaarder wegen dan alle partijbelangen. 

Wakker in hen de wil aan om  

muren van haat omver te halen 

en zich in te zetten voor vrede overal ter wereld. 

Ga met ons door de dagen… 

God, Gij die als een Vader zijt, 

zegen alle vaders en grootvaders 

dat zij hun kinderen  

met liefde en wijsheid omringen 

ook al gaan ze hun eigen weg. 

Laat hen ook genieten van alle vriendschap 

die ze van hun kinderen mogen ontvangen. 

Ga met ons door de dagen… 

God, bron van troost, 

wij bidden u voor allen die gestorven zijn: (…)

Wees hen allen en hun geliefden nabij. 

Ga met ons door de dagen… 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, mijn Schepper, 

die man en vrouw gemaakt heeft  

naar zijn beeld;  

die mij liefheeft als een vader  

en voor mij zorgt als een moeder;  

die mij troost en vergeeft  

en die mij altijd de mogelijkheid geeft  

opnieuw te beginnen. 

Ik geloof in Jezus Christus. 

Zijn levenskeuze was duidelijk: 

een mens naar Gods droom zijn: 

recht door zee, niet morgen, maar vandaag, 

mens voor mensen,  

Gods liefde voor mensen, 

ook al was onbegrip en kruis  

het gevolg van zijn keuze. 

Ik geloof dat het de moeite waard is  

om Hem te volgen. 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die bezielt en vreugde brengt,  

die de mensen hoop geeft,  

die de Bron is van mijn geloof. 

Ik geloof dat wij mensen elkaar nodig hebben  

om in verbondenheid samen God te dienen,  

om de schepping leefbaar te maken  

om samen te delen  

en in eenvoud te leven,  

en zo te werken aan de komst  

van Gods Rijk. Amen. 

Offerande 

Om onze geloofsgemeenschap mee te dragen,  
komen de misdienaars met het mandje rond. 
Je kan je bijdrage ook geven  
via deze QR-code op je bankapp: 
het bedrag kan je zelf aanpassen. Dank je wel!  

Gebed bij brood van leven 

God, onze Vader, 

die ons nabij wil zijn in Jezus, uw Zoon, 

wij danken U voor Hem 

die in deze gave van brood  

ons de weg leerde gaan  

van breken en delen. 

Wij danken U, God, 

om de wondere wegen 

die mensen voor elkaar kunnen zijn. 

Wij danken U voor allen die Gij gezonden hebt 

om de weg te wijzen doorheen het leven; 

voor uw uitnodiging om, 

doorheen tekorten en onvolkomenheid, 

te werken aan de mens en aan de wereld. 

Wij danken U om uw aanwezigheid 

in goede en kwade dagen, 

om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt. 

Wij danken U om de Mens Jezus, 

die Gij hebt uitgezonden 

om tranen te drogen 

van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen 

van mensen die gebroken zijn, 

om brood te worden voor vandaag 

en vrede zelf te zijn. 


